








RUINEN - Onlangs hebben Klaas-Frens en Patty Luning, van 
Luning’s Restaurant, het sponsorcontract voor de jeugd van 
VV Ruinen verlengd. 

Alle jeugdleden zijn in het nieuw gestoken en de shirts zijn voorzien 
van het nieuwe logo van Luning’s Restaurant - Tapascafé - 
Pannenkoekenboerderij. Na een dankwoord van de voorzitter van 
het jeugdbestuur en een bloemetje, mochten enkele jeugdspelers 
samen met de sponsor trots hun nieuwe tenue tonen.

Jeugd VV Ruinen in 
het nieuw

Een excursie in het Nationaal Park Dwingelderveld
REGIO - Beleef de stilte en het invallen van de duisternis op het 
Dwingelderveld. Op zaterdag 24 oktober a.s. nemen IVN-gidsen u 
mee naar het Dwingelderveld om daar te ervaren, dat het op enkele 
plaatsen in Nederland toch nog behoorlijk donker en stil kan zijn. 

We vertrekken om 18.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het 
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse te Ruinen. 
Zodra we de heide hebben bereikt valt langzaam de schemering in 
en ongemerkt gaat dit over in, als de weersomstandigheden 
meewerken, diepe duisternis.

De gidsen zullen onderweg de nodige wetenswaardigheden vertellen 
over het gebied, niet alleen over het heden, maar ook over de tijd, 
dat het in de Benderse ’s nachts altijd echt donker werd. En die tijd 
is nog niet zo lang terug.
Als we geluk hebben, dan zien en horen we nog vogels en 
zoogdieren op onze excursie, die ongeveer tot 21.00 uur zal duren. 
Stevig schoeisel is vereist. Honden mogen niet mee. 
Deelname is gratis, maar u moet zich tevoren wel opgeven bij het 
bezoekerscentrum Dwingelderveld, 0522-472951.

Duisternis in het 
Dwingelderveld



’t Neie Punt
Hierbij wil ik even inhaken op het artikel dat 
Suzanne Luppes schreef in Das Mooi. Daarin sprak ze 
over het laatste puzzelstukje dat bijna op zijn plek ligt. 
Ik geloof dat wij - de gebruikers van het nieuwe 
dorpshuis ’t Neie Punt - met veel voldoening kunnen 
terugkijken op de periode waarin we mochten 
‘meepuzzelen’. We zijn dan ook buitengewoon trots op 
het eindresultaat. Ik wil langs deze weg ook een ieder 
bedanken die ons met raad en daad heeft bijgestaan. 
Op 30 oktober a.s. organiseren de gebruikers een 
opening voor het hele dorp. Daarmee komt voor ons 
een einde aan onze werkzaamheden. Alle enthousiaste 
gebruikers van ‘t Neie Punt hebben daar inmiddels naar 
volle tevredenheid hun plek gevonden. 
Wij hopen u nog vele malen in het dorpshuis te mogen 
ontmoeten.
					     Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Wil Verhoeve

T	(0522) 472 428
M	(06) 204 768 01
E	 oosterhuis8@hetnet.nl

Vernieuwen of verbouwen?
Bel Geert Oosterhuis

* Tegelwerk
* Isolatieglas plaatsen
* Kozijnen - ramen en deuren

Voor al uw bouwkundige 
werkzaamheden

* Verbouw en onderhoud
* Houtwerk
* Stucadoorswerk

Ruinen

Wolvenweg 11
7963 BG Ruinen
06-43994277 / 0522-472442
meekhof_sander@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Voor uw complete
• tuinaanleg • onderhoud
• renovatie • bestratingen

Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s



SNEEUW VORST IJZEL

WWW.REGTEREN.NL

-	 Zout strooien en 
	 sneeuwruimen machinaal
-	 Zout strooien en 
	 sneeuwruimen handmatig

De winter staat alweer 
voor de deur!

Zowel bedrijven als 
particulieren zijn bij ons 
aan het juiste adres voor 

winterdiensten zoals: 

Voor onze scherpe tarieven en 
meer informatie bel

Herbert van Regteren: 06 10 20 54 65

FRISSE PRIJZEN!

Sunil waspoeder
voor 54 wasbeurten nu € 13,95

Witte Reus waspoeder
voor 100 wasbeurten nu € 19,95

R
Onafhankelijk

De Wolden Financiële Dienstverlening
Waarom verder zoeken

als u in uw dorp terecht kunt
Westerstraat 54, Ruinen

Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij
hypotheken en verzekeringen met elkaar vergelijken.

Wij bemiddelen o.a. voor: ASR, Obvion, Aegon,
Nationale Nederlanden, RegioBank, BLG, ING

en vele anderen.
1e gesprek gratis!

Zelfstandig Adviseur

Hypotheken  Sparen  Beleggen  Lenen  Verzekeren

De Wolden
Financiële dienstverlening

Tel. 0522- 472 528   Email: balieruinen@wolden.nl   Web: www.wolden.nl

Wij zijn ook zelfstandig
adviseur van de 

Hypotheekadvies
bij uw

Hypotheekspecialist!
Inschrijven bij Café Hees

-	 kinderen basisschool in groepen vanaf 18.30 uur
	 (onder begeleiding van volwassene(n)
	 Start om 19.00 uur 
-	 jeugd en volwassenen in groepen vanaf 19.30 uur
	 Start om 20.00 uur

Kosten
leden		  : € 3,-
niet leden	 : € 5,-
(kinderen bassischool gratis)

Meer informatie 
volgt op facebook 
en twitter

Spooktocht Ruinen
Zaterdag 7 november 2015



Predikant:	 ds. G. Naber, tel. 0522-471543
			   Inloopspreekuur: 	elke maandagmorgen van
 		  Inlo	 10.30 tot 12.30 uur in de Bron	
			   E-mail	 gnaber2@ziggo.nl
				    gnaber@hetnet.nl

Bijstand pastoraat 
Priensenije:	 mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba:		  mevr. C.J. Stekelenburg - Poot
			   Anserweg 7, tel. 0522-470204
Kosteres:	 mevr. H. Brasjen,
			   Torenakker 25, tel. 0522-471716 en 
			   06-51508695
Diaconie:	 Hulp/informatielijn, tel.06-20425585
			   margriet.middelbrink@gmail.com
Website: 	 www.pkn-ruinen.nl 
			   www.facebook.com/PknRuinenMariakerk
E-mail:		  info@pkn-ruinen.nl 

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren 
graag inleveren vóór vrijdag 6 november 2015 
via info@pkn-ruinen.nl 

GIFT
Via College van kerkrentmeesters: € 80,00

MEDITATIE
“Er was eens een hond, die rondrende in een kamer, waarvan alle 
wanden uit spiegelglas bestonden. Hij zag overal honden. Hij werd 
woedend, liet zijn tanden zien en gromde. Alle honden in de 
spiegels werden ook woedend, lieten hun tanden zien en gromden. 
De hond schrok hiervan en begon rondjes te lopen tot hij uiteindelijk 
in elkaar stortte. Had hij maar eenmaal met zijn staart gekwispeld. 
Dan had hij gezien hoe al zijn spiegelbeelden hem hetzelfde 
vriendelijke gebaar zouden teruggeven.”Dit verhaal dat uit 
Indonesië komt, wil er ons op wijzen hoe belangrijk het is, dat wij 
af en toe bij onszelf nagaan hoe wij bij anderen overkomen! 
Wat dragen wij naar buiten toe uit? Welke houding? 
Welke frustratie of blijheid? Hoe komen we over bij de anderen? 
Het is tegelijkertijd een verhaal dat ons wil vertellen dat wij er zelf 
heel veel aan kunnen doen hoe het er in onze omgeving en in onze 
wereld aan toe gaat. Scheppen wij met onze houding ruimte voor 
optimisme of voor pessimisme? Breken we de boel af of bouwen 
we op? Mag de zon schijnen in ons aller leven en in de wereld? 
Of slaan we de deuren om ons heen dicht? 
In het christendom roepen wij mensen altijd weer op om te “keren”, 
vooral om om te keren (het woord “zich bekeren” komt er ook 
vandaan), om van richting te veranderen, dusdanig dat het licht en 
de zon en de glimlach van God weer toegang kunnen krijgen in ons 
en (daarmee) andermans leven; dat het donker van de frustratie en 
de nacht van de zwaarmoedigheid en het duister van de angst weer 
gaan wijken voor een nieuwe morgen. 
Hoe zei de bondskanselier van Duitsland Merkel het onlangs nog in 
een uurlang interview op de televisie toen ze met allemaal 
problemen werd geconfronteerd die haast niet opgelost kunnen 
worden? “Wir schaffen das!” 
Oftewel: “het moet te doen zijn”! Iets van die houding bespeur ik 
ook bij de apostel Paulus, als hij in een van zijn brieven, die 
verzameld zijn in de bijbel, zegt: “Probeer voor alle mensen het 
goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het 
werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak… 
Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst 
heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op 
zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
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het kwade door het goede.” (Romeinen 12: 9vv.) Niet makkelijk dit 
allemaal, soms, dat is waar. Maar het moet te doen zijn, volgens mij, 
altijd weer opnieuw, dat ook.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Weet je wat ik zo mooi vind aan mijn beroep van predikant zijn? Dat 
het (om het met een duur woord te zeggen) een eclectisch beroep 
is, dat wil zeggen: een beroep dat niet één bepaalde manier van 
doen kent, maar een hele veelvoud aan bezigheden waarin van 
alles en nog wat verrukkelijk samen komt. Je bent voor veel 
mensen een soort psycholoog, maatschappelijk werker of mental 
coach (begeleider om iemand geestelijk sterker te maken), maar 
je bent het niet alleen maar en je bent het nietuitsluitend. Je bent 
soms ook een soort schrijver of acteur, poëet, performer of 
presentator, vooral in de kerkdiensten en op deze kerkpagina’s, 
maar je bent het niet helemaal en niet uitsluitend. Je treedt soms 
op als cultuuranalyticus, als historicus of socioloog om uit te leggen 
in welke wereld en tijdgeest wij leven en hoe zich de aloude tradities 
hebben ontwikkeld, maar je bent het niet alleen maar! Eigenlijk ben 
je van alles, en ben je ook niets. Want je gaat nergens helemaal in 
op. Dat maakt je ook kwetsbaar in je beroep. Want wie wil nou 
optrekken met zo’n halfgare? Toch schenken veel mensen je ook 
hun vertrouwen, heel bijzonder. Waarschijnlijk omdat je zoveel 
tegelijkertijd in je aan het verenigen bent. Je mag dan vaak toch 
even je zegje doen en mening geven, in alle betrekkelijkheid, 
gebrekkigheid en voorlopigheid. En soms mag je met mensen een 
klein stukje meetrekken op hun eigen levensweg, op zoek naar het 
goddelijk-menselijk-bijzondere in hun leven. Zo is elke dag weer 
een prachtig nieuwe verrassing voor mij, een nieuw cadeau. Dat 
vind ik dus het mooie aan mijn werk. U ziet het, ik ben mijn baan 
nog lang niet beu.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

De gespreksgroepactiviteiten in de komende weken:
•	 de cursus “De wereld van het geloof”, telkens op de 
	 donderdagavonden om 19.00 uur in de pastorie. Gun jezelf ook 	
	 een update van je geloof en doe mee.
•	 een Bijbelgespreksgroep over het Bijbelboek Handelingen, 
	 telkens op de donderdagavonden om 20.00 uur in de pastorie. 		
	 Over de beginjaren van het christendom.
•	 leuke gespreksavonden over “Eigentijds Geloven”, de volgende 	
	 keer weer op zondagavond 1 november om 20.00 uur in de 		
	 pastorie, en last but not least
•	 de (maandelijkse) Gespreksgroep, over de dingen des levens 	 	
	 die je raken, elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur 	
	 in kerkelijk centrum De Bron.

Iedereen, of je nu een gemeentelid bent, of dorpsgenoot of 
vakantieganger is hartelijk welkom, zowel voor een enkele keer, of 
vaker. Neem voor meer informatie contact op met ds. Georg Naber, 
tel. 0522-471543, gnaber@hetnet.nl.

		  •   “Gedenk hen die gestorven zijn!”
 Herdenking van de overledenen

 van het afgelopen jaar
In de ochtenddienst van zondag 22 november herdenken wij in de 
Mariakerk diegenen die ons in Ruinen, Ansen en Echten het 
afgelopen jaar ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen wier 
afscheidsdienst in het afgelopen jaar door de Mariakerk werd 
verzorgd, krijgen begin november automatisch een uitnodiging 
om de herdenking van hun naaste bij te wonen. Wij nodigen ook 
nabestaanden uit die op een niet kerkelijke wijze afscheid hebben 
genomen. Indien er prijs op wordt gesteld dat ook deze namen 
worden genoemd gelieve dan vóór maandag 9 november uw 



verlangen kenbaar te maken bij ds. G. Naber, tel. 0522-471543, 
gnaber@hetnet.nl of bij de scriba van de kerkenraad, 
mw. Tineke Stekelenburg, 0522-470204, info@pkn-ruinen.nl. 

IN MEMORIAM
* 15 november 1918                                         † 23 september 2015
Op woensdag 23 september overleed Koba Steenbergen-
Posthoorn, in de leeftijd van zesennegentig jaar. Koba Posthoorn 
werd in Pesse geboren. Het is ook Pesse geweest waar zij vrijwel 
heel haar leven heeft gewoond. In 1940 trouwde ze met Willem 
Steenbergen, met wie ze, tot aan zijn heengaan in 2004, meer dan 
zestig jaar getrouwd is geweest en lief en leed deelde. Ze werden 
de ouders van vier kinderen. Koba Steenbergen was een vrouw 
die op een boerderij is opgegroeid. Het boerenvak werd haar al 
gauw vertrouwd en daarom is ze ook in haar latere leven altijd 
graag boerin geweest. Daarnaast was ze huisvrouw en zorgzame 
moeder. Qua karakter was ze eerder een rustige vrouw. Toch heeft 
ze altijd een heel actief leven geleid. Een al te teruggetrokken leven 
was haar vreemd! Ze hield zeer van gezelligheid en had graag haar 
familie en de vertrouwde kennissen en goede buren om zich heen. 
Enige jaren heeft ze zelfs in het bestuur van de plattelandsvrouwen 
in Pesse gezeten. In de laatste jaren van haar leven woonde ze in 
een van de aanleunwoningen aan de Jan Wierengaweg in Ruinen. 
Ook daar was ze er altijd graag bij als er activiteiten werden 
georganiseerd of als er iets te vieren viel. Op woensdag
 23 september ging ze van ons heen. Op maandag 28 september 
namen wij van haar afscheid in de Hervormde kerk te Pesse, door 
troost te zoeken en kracht te vinden in de woorden van Psalm 23: 
“De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij laat mij rusten aan 
grazige weiden.” Moge de Eeuwige de familie omringen met zijn 
nabijheid en kracht.

IN MEMORIAM
* 4 juli 1936                                                       † 27 september 2015
Op zondag 27 september overleed Johannes Theo Hoving, in de 
leeftijd van negenenzeventig jaar. Hans, zoals iedereen hem mocht 
noemen, was ereburger van ons dorp en arts, in hart en nieren. Al 
op tienjarige leeftijd kwam hij met zijn ouders uit Nieuw-Amsterdam 
in Ruinen wonen. Hans was getrouwd met Ankie, vader van vier 
kinderen en grootvader van fijne kleinkinderen, waar hij heel veel 
van hield. Ons dorp heeft onvoorstelbaar veel aan Hans Hoving te 
danken. Op een betrokken manier leefde hij mee met de 
dorpsgemeenschap van Ruinen. Hij engageerde zich, naast als 
arts, ook in het maatschappelijke leven en in het verenigingsleven. 
Hij is veel bestuurlijk actief geweest, onder andere in de sport. Hij 
speelde zelf tennis, in de vroegere jaren ook voetbal en tot enkele 
jaren geleden golf en ging regelmatig op jacht. Hans Hoving was 
ook gepassioneerd lid van het mannenkoor De Geuzingers.
Iedereen kon altijd bij hem terecht, tot in de laatste dagen van zijn 
leven toe. Hij hield zeer van de natuur, met haar planten en dieren. 
Heel ons menselijk bestaan, zowel in het groot (denk aan het 
universum) alsook in het klein (denk aan de fijne structuur van een 
plant of een vogel) vond hij bijzonder. Hij verwonderde zich dikwijls 
over het feit dat alles überhaupt bestaat en hoe mooi het dan is. 
En dat de natuur, ook na een doodse winter, altijd weer de kracht 
krijgt om door te gaan en nieuw op te komen. Met die troostende 
gedachte namen wij afscheid van hem in een afscheidsdienst op 
zaterdag 3 oktober. Wij wensen Ankie en de kinderen veel sterkte 
toe in de komende tijd.

IN MEMORIAM
* 17 februari 1950                                            † 29 september 2015
Op dinsdag 29 september overleed Boele Weide, in de leeftijd van 
vijfenzestig jaar. Het leven van Boele Weide begon in Meppel, in de 
Catharinastraat. Daar groeide hij op in een gezin met zes kinderen. 
Hij was de op een na oudste en de oudste zoon. Na de schooljaren 
ging hij al vroeg uit werken. Hij bekwaamde zich in het slagersvak 
en werd er zeer deskundig in. Hij bleef allerlei cursussen volgen en 
kwam vervolgens in het slagersvakonderwijs terecht. Het vak van 
leraar heeft hij vele jaren uitgeoefend, in Groningen, Leeuwarden en 
Zwolle. Zeer veel slagers in Noord-Nederland hebben hem als hun 
leermeester leren kennen en waardeerden hem zeer om zijn grote 
verstand van zaken die zijn lessen kenmerkte, zijn heldere manier 
van communiceren en de opgewektheid daarbij. Boele Weide was 
een echt mensenmens. Ook in Ruinen had hij een band met heel 
veel mensen. Hij was zelf nooit om een verhaal verlegen en had veel 
humor! In het vertellen van moppen was hij zelfs zo bedreven dat hij 
een poos als “moppentapper” op de radio te beluisteren was, 
bij RTV-Drenthe. Boele Weide verenigde opgewektheid met 

ondernemendheid en optimisme met emotionele betrokkenheid op 
wat het leven mooi maakt. Hij genoot zeer van de “kleine grote 
dingen” des levens. Hij had zijn vrouw zeer lief, Margje. Met haar 
zou hij over een maand veertig jaar getrouwd geweest zijn! En hij 
hield zielsveel van zijn kinderen en kleinkinderen. Zij moeten nu 
zonder hem verder, met in hun bagage de vele mooie herinneringen 
aan hun vader. Moge de Eeuwige hen kracht geven en iets van 
houvast, en een weg om te gaan in de komende tijd.

COLLECTES
September
€ 213,72			  Plaatselijk jeugdwerk
€ 217,46			  Kerkelijk Beheer
Deurcollectes
  6	 € 49,00		  Kerkelijk Beheer
13	 € 27,74		  Jeugdwerk PKN
20	 € 56,56		  PKN Vredesweek
27	 € 46,35		  Diaconie

Priensenije (voor Om de Ruiner Toren)  € 54,92

SNUI- en SNUFFELMARKT
We kijken nog even terug op de markt van 12 september 2015.
Het was een kleine markt en voor de medewerkers erg fris. 
De opbrengst was € 595.79. De Kerkrentmeesters hebben er 
zeker een goede bestemming voor. 
Alle medewerkers in en buiten de kerk en in de Bron, heel 
hartelijk dank. 
De kerk en de tentoonstelling van doopjurken werden door veel 
mensen bezocht. Hartelijk dank alle mensen die hun doopjurk 
beschikbaar stelden. 
De Monumenten wandelroutes waren niet zo geslaagd. Iedereen 
die zich hier voor heeft ingespannen, of te vergeefs op bezoekers 
heeft gewacht, het spijt ons. 
We hadden het graag anders gezien. Toch hartelijk dank voor uw 
medewerking. 

ZUSTERKRING
De linnenkast van vroeger: damasten tafellakens en servetten 
lagen er in met prachtige ingeweven patronen. 
Kunsthistorica Netty Weenink vertelt ons over de geschiedenis 
en de kostbaarheid van damast. 
Wie nog oud damast in de kast heeft liggen: neem het mee! 
We komen bij elkaar  op maandagmiddag 
26 oktober om 14.00 uur in De Bron.

VLUCHTELINGENCRISIS
Tijdens de classicale vergadering van 19 november a.s. staat het 
thema Vluchtelingencrisis centraal. 
Elke dag zien we beelden van vluchtelingen ver weg, onderweg en 
in Nederland. We zien het op tv, horen het op de radio, lezen het 
in de krant, we zien politici erover debatteren in Nederland en in 
Europa. Er zal worden ingegaan op de situatie van vluchtelingen in 
het midden Oosten, de situatie van hen onderweg naar Europa en 
in Europa en de situatie in Nederland. Daarbij wordt aangegeven 
wat Kerk in Actie doet en wat kerkleden kunnen doen. 
De inleiding zal worden verzorgd door mevrouw Carla van der Vlist, 
teamleider binnenland van Kerk in Actie
Het breed moderamen nodigt u en andere belangstellenden van 
harte uit deze avond bij te wonen.
Plaats: Gereformeerde kerk te Dwingeloo, tijd 19.30 uur
						    
Nico Becht, scriba classis Meppel

TEN SLOTTE

Eeuwigheid
De eeuwigheid van de mens is geplant in de bodem 

van de schepping

Franz Rozenzweig
1886-1929

Redactie Om de Ruiner Toren



VOOR DE BLANKEN 3  •  7963 RP  RUINEN
0522 - 47 15 81  •  INFO@AT-I.NL 

HET NAJAAR IS WEER AANGEBROKEN
DE IDEALE TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW TUINMACHINE

VOORDELEN 

●	 Uw	machine	startklaar	
	 voor	het	nieuwe	seizoen

●	 Het	hele	seizoen	optimaal
	 gebruikmaken	van	uw	machine

●	 Een	aanzienlijk	langere	levensduur	
	 van	uw	machine

Heeft u al een afspraak gemaakt 
voor een winterbeurt?

Wij adviseren u om uw tuinmachine 
1 x per jaar een onderhoudsbeurt te geven

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail, 

dan maken we gezamenlijk een afspraak.



LOONBEDRIJF EVERT DEKKER
Maïs eraf, dan groenbemester zaaien (rogge, gras)

Met driebalkscultivator, brede ganzenvoeten en opgebouwde zaaimachine
Info: 0522-472519  /  06-12556022  Ruinen

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé's waardevolle adviezen pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen. Want bij het Univé-kantoor bij u in
de buurt staat de deur wagenwijd open. U bent van harte welkom voor een
goed persoonlijk advies. Uiteraard met een lage premie, een uitgebreide
dekking en een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Univé Ruinen
Westerstraat 41
7963 BB  Ruinen
Telefoon (0522) 47 16 55
Fax (0522) 47 25 51
E-mail ruinen@unive.nl



Bloembollen

3 halen, 

         2 betalen!!!

plant ze nu!!!

Landschapsonderhoud, boomverzorging,onderhoud van 
begraafplaatsen, grafwerken, tuinen en terreinen.

Tevens adviesbureau.

Eursinge 1, 7935 AC Eursinge, Ruinen, Pesse, tel. (0528) 241986
E-mail: info@hilkobakker.nl, www.hilkobakker.nl

Tuinaanleg
& Onderhoud

Al 30 jaar ervaringin het groen!

ONDERHOUD - REPARATIE - BANDEN - INKOOP
VERKOOP - cARAVANsTAllINg

Voor de Blanken 55 - 7963 RP  Ruinen - tel. 0522-472525 - bgg: 06-54293308

www.autobedrijfwestera.nl

AUTOBEDRIJF

www.ruunderwaopen.nl

ADVERTEREN?

’T RUUNDER WAOPEN

www.ruunderwaopen.nl





Oosterstraat 2       7963 AC  Ruinen   
Tel. 0522-473328

Open op Dinsdag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur. 
Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak (0522) 473328

PSsstt…., al het geheim van Ruinen gehoord?

Herfstcollectie heeft 
ZOMERSE kleuren!

KIES VOOR
Mode, Kwaliteit en Advies zonder blabla

gewoon doen, in Ruinen!

Sportbrillen jeugd incl. glazen € 95.-

Smeestraat 21 7963 AJ Ruinen  Tel. (0522) 471900
www.marskramerruinen.nl

Volop
VLIEGERPAPIER

& KARTON

Het is herfstvakantie, 

heerlijk de tijd om zelf een 

lampion te knutselen

DIY!
Voor je het weet is het 11 november!

Wat is fashion deze winter?
printpantalons | gecoate pantalons | harige vesten/pullovers

Boetiek ”De Smederije”
Westerstraat 12 - Ruinen - Tel. 0522 - 47 32 40

www.boetiekdesmederije.nl

’t is Herfst.
Maar bij ons…… beginnen 

de winterkriebels!

Modekleuren
indigo | cassis | marine | camel | petrol | zwart | grijs

Van harte welkom!





bakken wij in onze kraam voor de winkel weer

HEERLIJKE OLIEBOLLEN!

Elke dag, ook in de vakantie, bakken we
heel veel soorten vers brood en gebak.

Wij staan bekend om onze heerlijke Drentse specialiteiten
zoals; Drentse- krentenstoeten, -turf, -heidekoek, -zwerfkeien etc.

en... Runer heideplag’n.

Openingstijden:	 Maandag t/m vrijdag	8.00 - 17.30 uur
	 Zaterdag 	 8.00 - 16.00 uur

Westerstraat 16 - Ruinen - Telefoon 0522-471216

Zaterdag 24 oktober

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Drogisterij | Parfumerie
Foto QUELLE | CADEAU

HARRY ZEGEREN
Westerstraat 11 | 7963 BA  Ruinen | T (0522) 47 14 54

Reinigen, beschermen, 
verfraaien en onderhouden!

HG producten voor:
apparaten, sanitair, interieur, tegels, keuken, afvoer, leer, 

meubels, natuursteen, parket, laminaat, hout, textiel, 
kunststof, goud, zilver, koper, tapijt, bekleding etc. etc.

WIJ VERKOPEN 
HET COMPLETE HG 

ASSORTIMENT!


